Opdracht godsdienst
Week 2 juni 2020

Dag allemaal, 

Is de opdracht van vorige week gelukt?
 
De mama van Mozes kon hem niet meer verborgen houden want de farao wilde alle zoontjes van de Israëlieten doden. Daarom legde z’n mama hem in een mandje en zette het mandje op de Nijl. De prinses vond het mandje toen ze naar de rivier ging om te baden. En de zus van Mozes, Myriam, zorgde ervoor dat Mozes opgevoed werd door z’n mama. Nadien ging hij wonen bij de prinses in het paleis. 

Deze week maak je p. 6 en 7 van het opdrachtenbundeltje.  
Er staan enkele moeilijke woorden in, zoals asielzoekers en racisme. Zoek die woorden zeker op in het woordenboek zodat je ze goed begrijpt. 
Lees de tekstjes en kijk goed naar de foto’s. 
Lees dan de opdrachten, je moet bijna niets neerschrijven, je beantwoordt bijna alle vragen mondeling. 
Daarna lees je in de bundel ‘Verhalen van Mozes’ hoofdstuk 2. Mozes komt op voor zijn volk.

Als iets moeilijk is of onduidelijk, stuur een mailtje: annemie.petrick@gbsoverijse.be

Veel succes!

